
Wilgen geplant in de jaren dertig

Was hier in de 2e wereldoorlog een schuilplaats?

Het ontstaan van dit watertje is onbekend. 
Wel is bekend dat de wilgen die hier staan in de jaren 
dertig van de vorige eeuw zijn geplant door Bauke 
Brouwer uit Arum die hier ook jachtrechten had.

De reitdobbe is broedplaats van de bruine kiekendief.

Het huis een stukje verderop aan het water was het 
zomerverblijf van Jonkvrouw de Beaufort. Familie de 
Beaufort had verschillende boerderijen die verpacht 
werden. De kleuren op de staldeuren verraden wie de 
eigenaar is.

Aan de andere kant van de vaart staat een boerderij.
Deze boerderij ligt aan het Boltapad. Vermoedelijk was 
hier vroeger de Boltastate.
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